
 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Lieve vrienden,  
 
Elke dag lezen, horen en praten we erover. Het COVID-19 virus is helaas 
ook Oeganda niet ontgaan. Op dit moment van schrijven zijn er 14 
mensen in Oeganda besmet, bijna allemaal mensen die het virus in het 
buitenland hebben opgedaan. De Oegandese president heeft de 
Oegandese bevolking al verschillende keren toegesproken en elke keer 
worden de maatregelen aangescherpt. Op dit moment zijn alle grenzen 
(land, water en lucht) gesloten, scholen en kerken zijn gesloten, 
iedereen wordt gevraagd thuis te werken, desinfectie sprays bij alle 
openbare gebouwen en supermarkten. Er mag geen privé-vervoer  
plaatsvinden, alle winkels zijn gesloten (behalve voor voedsel) en er is 
spertijd van 19.00 - 06:30 uur. Dit zorgt voor veel spanning onder de 
mensen. Angst voor het virus en angst voor honger, omdat vele mensen 
niet meer hun dagelijkse inkomen kunnen verdienen (vele mensen eten 
wat ze per dag kunnen verdienen). Angst voor criminaliteit, omdat 
armoede op de loer ligt. Het economisch forum in Oeganda verwacht 
dat  3,4 miljoen Oegandezen de armoede in zullen glijden in de 
aankomende maanden. Bid mee voor alle Oegandezen waarvoor deze 
maatregelen zeer zwaar zijn. 
  
Ook in Pokot, het gebied waar de projecten van OTM zijn, heerst er veel 
onrust. De politie en het leger zijn ingezet om na te gaan of de 
maatregelen worden opgevolgd. Elke hut en elk huis moet een jerrycan 
met water en een stuk zeep buiten de deur hebben staan, zodat 
iedereen z’n handen kan wassen. Als de jerrycan er niet staat, is de kans 
groot dat je wordt gearresteerd.  
De prijzen van voedsel gaan omhoog. Zo is bijvoorbeeld 250 gram zout 
normaal gesproken €0,25, maar is nu al €0,75. En een kilo droge bonen 
was €0,50, maar nu 1 euro of een kilo suiker was €0,75, maar nu €1,50. 
De overheid heeft helaas geen geld om de getroffen mensen te 
subsidiëren. Gelukkig kunnen wij, als gezin, deze prijsstijgingen goed 
aan, maar er zijn zoveel mensen hier in Oeganda die met minder dan 
een euro per dag moeten doen.  
 
In februari heeft de Pokot bevolking ook last gehad van de 
sprinkhanenplaag, die Oost-Afrika heeft geteisterd. Pokot was het 
eerste gebied in Oeganda waar de sprinkhanen neerstreken. Gelukkig 
was er geen oogst op het land, maar de sprinkhanen aten van het gras 
waar de koeien ook van moeten eten. In totaal zijn er vier zwermen van 
miljoenen sprinkhanen neergestreken in Pokot in twee weken tijd. Het 
was een zware periode, die veel impact heeft gehad op de bevolking. 
Kun je het geluid voorstellen van een zwerm sprinkhanen, als je bedenkt 
hoe vervelend het is als er één vlieg rond je blijft zoemen?  
 
De bevolking in Achorichor is nu extra dankbaar voor het water wat 
beschikbaar is door het project van OTM. Handen wassen om onder 
andere de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is nu zoveel 
keren makkelijker dan voorheen. Een jerrycan met water vullen is nu in 
paar minuten gedaan, in plaats van kilometers lopen.  
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Op het tuinbouwproject zijn de vrouwen begonnen met planten. Er staat weer spinazie, kool, tomaten en 
skuma wiki (een boerenkool-achtige plant) op het land. De vrouwen verwachten binnen twee weken te 
kunnen starten met oogsten. Wat een zegen dat er nu zoveel groenten voor handen is. Vooral nu er, vanwege 
het coronavirus, geen vervoer mogelijk is, kan de oogst van dit project toch voor voldoende voedsel zorgen 
voor de mensen in en rond Achorichor.  De 100 vrouwen die betrokken zijn bij het project zijn erg dankbaar. 
In het afgelopen half jaar is hard gewerkt: vanaf november 2019 tot januari 2020 kon er geoogst en de 
groenten verkocht worden. In januari is het land weer omgeploegd en in februari zijn de kweekbedden 
aangeplant, zodat er deze maand de gewassen geplant konden worden. De verkoop van de groenten van de 
vorige oogst heeft ongeveer €1000,- opgebracht. Dat betekent dat elke vrouw ongeveer €10,- heeft verdient 
en daarnaast voldoende eten had voor hun eigen gezin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het waterproject in Lopedot loopt heel goed. De wateropslagtanks zijn boordevol met water. Er is elke dag 
voldoende drinkwater voor alle gezinnen en de koeien en geiten. Daarnaast is er nog voldoende water over 
om te wassen en gewassen te verbouwen. De dankbaarheid is groot!  
 
Met ons als gezin gaat het goed. Op dit moment zijn we veelal thuis. We gaan alleen naar buiten als het echt 
nodig is. De oudste twee kinderen doen hun schoolwerk via internet. Google Zoom, Google Classroom, foto’s 
versturen van wiskunde opdrachten, video’s versturen van muziekopdrachten, zijn hier nu orde van de dag. 
Al gaat het wel gepaard met de nodige uitdagingen, want er zijn dagen dat de elektriciteit uitvalt of dat het 
internet extreem langzaam is, waardoor video’s bijna niet  
geladen worden. We zijn blij dat onze kinderen nog steeds gemoti- 
veerd zijn, want het is echt niet leuk als je niet meer kunt basket- 
ballen met je vrienden in de pauze, of samen met je vriendinnen  
kunt kletsen aan een picknicktafel. Het parlement is opgeschort,  
maar dat betekent niet dat Chris zonder werk zit. Elke dag is hij heel  
druk om, als leider van de Pokot bevolking, de bevolking telefonisch  
te bemoedigen, problemen te bespreken en oplossingen te zoeken  
waar nodig.  
 
En ook al is onze school gesloten, ik ben dagelijks online aan het werk. Als coördinator voor de zorgkinderen 
op school, is het mijn wens dat alle kinderen bij het onderwijs betrokken blijven. Want online leren is voor 
veel van deze kinderen heel lastig, omdat er geen leerkracht is om dingen uit te leggen en ouders meestal 
ook thuis moeten werken.   
Ondanks alle uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt, is onze jongste dochter Ruby alleen maar heel 
blij. Iedereen is thuis! En wat krijgt ze nu veel aandacht. 
 
Vanaf onze veranda kijk ik, met m’n laptop op m’n schoot, onze tuin in. Wat is het rustig en vredig: de laatste 
regendruppels van een verkwikkend regenbuitje vallen neer op de bladeren, vogels tjilpen en ik hoor een 
haan kraaien. In de verte hoor ik kinderen zingen en onze oude buurman haalt cassave uit zijn tuin. We 
wensen jullie allen Gods vrede toe in deze onrustige tijd! God staat boven alles. Hij heeft de hele wereld in 
zijn hand. Hij weet wat er leeft in ons land, in ons leven en ons hart. Laat angst geen plaats hebben, maar 
geef het aan God. Wees dankbaar en blijf in gesprek met Hem. Hij belooft dat Hij zijn vrede geeft! (Johannes 
14:27 / Filippenzen 4: 6-7) 
 
Hartelijke groeten van ons allen! 
Chris & Trudy, Salat, Kalia en Ruby

 


